
Fototentoonstelling 
Het verhaal van mechelen in beeld

Een samenwerking tussen de Cursisten portretfotografie en toerisme

LEER EN 
BELEEF



woordje Vooraf
In de cursus Verhaal van Mechelen ontdekken we in 
11 lessen het verleden van de stad. In de jaarcursus 
Ambassadeur van Mechelen leren we de stad door en 
door kennen, in al haar aspecten. De Ambassadeurs van 
Mechelen kropen in de huid (of toch in de kleren) van 
beroemde of beruchte Mechelaars. Verkleed als een 
historisch personage stonden zij model voor de cursisten 
Portretfotografie. 

De prachtige outfits werden ons voor één avond aange-
boden door Kostuum & Karamel en de Hanswijkprocessie. 
Geniet van de tips en wist je datjes in dit boekje die onze 
Ambassadeurs voor jullie verzamelden.

LEER EN 
BELEEF
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Tegen de muur van de kathedraal zie je een 
kruisbeeld ter nagedachtenis van de gefusilleerde 

Vive la France!
Sint-Romboutskerkhof 

Boerenkrijgers. Bij het graven van de parking Wollemarkt 
botsten archeologen op skeletten van 41 jonge mannen 
die in 1798 voor het vuurpeloton van de Fransen stierven.

In 1803 bezocht Napoleon Mechelen. Bij de 
Antwerpsepoort kreeg hij symbolisch de sleutel van 

de stad overhandigd. Als een volleerd toerist beklom hij de 
Sint-Romboutstoren om een strategische blik te werpen 
op de omgeving.

Volg de voetstappen van Napoleon en beklim de 538 
trappen van de Sint-Romboutstoren. Op de skywalk 

heb je een verbluffend uitzicht.

Jolien Scheers
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Loven, zegenen, 
verkondigen

Het Predikheren
Wat nu een prachtige bibliotheek is, was 
oorspronkelijk een klooster voor Predikheren of 

Dominicanen. Deze broeders waren echte ‘heren’ en lieten 
zich omringen met kunstwerken en mooie interieurs. Hun 
buiken vulden ze gretig met lekker eten en drinken. De 
Franse Revolutie bracht een einde aan hun mooie leventje 
en het gebouw werd omgevormd tot militair hospitaal. 

Tijdens restauratiewerken werden elf katten-
skeletten aangetroffen in de muren en in het dak 

van het gebouw. Vanaf de Middeleeuwen associeerde 
men huiskatten met magie, bijgeloof en de duivel. Om 
goed geluk af te smeken en ongedierte te weren werden 
katten ingemetseld in gebouwen!

Met of zonder kinderen, een bezoekje aan de 
kinderafdeling van de bibliotheek is zeker de moeite 

waard. Je kan er het oude, houten gebinte van het klooster 
bekijken. 

Ruth Putzeys
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ave Machlinas
Korenmarkt

Mechelen begon te kiemen op het kruispunt van 
twee Romeinse wegen. Deze wegen kruisten 

elkaar op de Korenmarkt. De Romeinen gebruikten hun 
heirbanen om goederen, boodschappers en troepen snel 
en efficiënt door het ganse rijk te vervoeren. 

In Leest, Muizen en Hombeek werden de resten van 
Romeinse villa’s teruggevonden. Deze hadden zelfs 

echte vloerverwarming.

De archeologische dienst van Zemst maakte 
een historische fietsroute langsheen Romeinse 

restanten.

Katrin Torfs
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Bezoek voor Jeroen
Hof van Busleyden

Ten tijde van keizer Karel en Margareta van 
Oostenrijk kent Mechelen een bloeiperiode. Vele 

geleerden, kunstenaars, filosofen en wetenschappers 
werden aangetrokken door de stad. Zo kwam ook Jeroen 
van Busleyden hier terecht en liet dit paleis bouwen.

Jeroen van Busleyden ontving zijn bezoekers graag 
in een lekker verwarmde kamer. De gasten kregen 

dan een suipke aangeboden, een kruidig wijntje met een 
hard koekje erbij om in de wijn te soppen. Santé! 

Bezoek het museum en kom tot rust in de 
muziekkamer waar je kan luisteren naar polyfone 

gezangen uit het koorboek van Margareta van Oostenrijk.

Marianne Janssens
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Wat een schoon 
klokkenspel

Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn 
aan de Bruul

De Beiaardschool van Mechelen geniet inter-
nationale faam. Studenten uit alle uithoeken 

van de wereld komen hier hun beiaardspel oefenen en 
perfectioneren. In totaal telt Mechelen zes beiaarden wat 
Mechelen tot een echte beiaardstad maakt. 

In de Sinte Mette tuin, tussen de Bruul en de 
Ijzerleen, kan je de mobiele beiaard zien. Hierop zie 

(en hoor) je vaak studenten oefenen.

Het hele jaar door hoor je de beiaard spelen op 
zaterdag (van 11u30 tot 12u30) en op zondag (van 

15u tot 16u). In de zomermaanden kan je genieten van 
beiaardconcerten elke maandag om 20u30.

Yvette Van Dievoet
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Wat heeft deze vrouw 
op haar kerfstok?

Stadhuis
Het Stadhuis van Mechelen kan je vanop de Grote 
Markt zien als drie aparte delen. Het rechtse deel 

is de oude Lakenhal. Het middelste stuk was vroeger 
de stadsgevangenis die oorspronkelijk bedoeld was als 
belforttoren. De Keldermansvleugel op links werd pas 
gebouwd begin 20e eeuw.

In de 17de eeuw werden straffen vaak openbaar 
uitgevoerd om een voorbeeld te stellen. Zo stond er 

een galg op de Grote Markt en kreeg de beul opdracht om 
een brandstapel te bouwen. 

Wandel eens door de poort van het Stadhuis naar 
het binnenplein.  Zie je de oude grafzerk tegen de 

wand niet ver van de ingang? Deze grafzerk is een stille 
verwijzing naar februari 1601. Jan van Lathem, schout van 
Mechelen, liet toen de van hekserij beschuldigde Maria 
Everaerts op de brandstapel zetten. 

Marianne Janssens
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Laat de klokken 
galmen
‘ t Schipke 

’t Schipke is een beschermd historisch pand uit 1772 
in rococostijl en van 1947 tot 2011 de thuisbasis van 

de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn. 

Ook het Hof van Busleyden heeft een beiaard. De 
beiaardier kan via een smal trapje naar boven in het 

torentje om de klokken te bespelen.

Het hoekhuisje leunt netjes aan bij het museum Hof 
van Busleyden en was dus een ideale locatie voor 

een koffiebar. Via een koffietje het museum ontdekken, 
de drempel voor een museumbezoek wordt weer wat 
lager. De trouwe museumbezoeker wordt uitgenodigd om 
de stad verder in te trekken.

Yvette Van Dievoet
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Een heer en zijn 
vrouwe(n)

Huis ‘Den Drake’ nu The Cacao 
Project op de Korenmarkt

Ywein van Cortenbach, kamer- en raadsheer van 
keizer Maximiliaan van Oostenrijk, vestigde zich eind 

15de eeuw in dit pand op de Korenmarkt. Hij trouwde 
met Barbele Schoofs. Zo versmolten twee van de rijkste 
Mechelse families met elkaar. Ywein stierf in 1523 en ligt 
begraven in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. 

Kijk eens naar de overkant, daar zie je de boogschutter 
op de gevel van het Hof van Schoofs, het ouderlijke 

huis van Barbele. 

Wandel rechts naast het pand het steegje in. Op deze 
mooi heraangelegde binnenplaats liet de zoon van 

Ywein van Cortenbach rond 1520-1530 deze residentie 
voor zichzelf bouwen.

Ruth Putzeys
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Met beitel, passer 
en penseel

Grote Markt
Kijk eens naar het huis op nummer 19. Dit huis 
heet De Beitel, de passer en het penseel. De naam 

refereert naar bouwmeester Rombout Keldermans, 
beeldhouwer Lucas Fayd’herbe en kunstschilder Frans 
Hals. Passer, beitel en penseel zijn de symbolen van hun 
artistieke bezigheden. Kun je de drie kunstenaars en hun 
attributen terugvinden op de gevel? 

Het herenhuis was lang de thuishaven van de 
Mechelse vrijmetselaars. Het symbool van de passer 

zie je dan ook hier en daar opduiken in het interieur. 

Kan je je voorstellen hoe de rijke burgers hier op 
bezoek kwamen? 

Jolien Scheers
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Ons Margriet
Schoenmarkt

Hier staat ze dan, op haar sokkel uitkijkend over de 
Grote Markt, Margareta van Oostenrijk. Een straffe 

madam die als landvoogdes heerste over de Nederlanden 
en van Mechelen een culturele en politieke hotspot 
maakte. Als tante van Keizer Karel V had ze een belangrijke 
rol in de opvoeding van de kleine Karel.  

Ons Margriet hield van poëzie en had een goed 
gevoel voor humor. Een power woman avant la 

lettre dus en daar mogen we als Mechelaars fier op zijn. 
Zo fier zelfs dat we haar in de 19de eeuw tot stadssymbool 
bombardeerden met dit beeld als resultaat. Tot de bouw 
van de ondergrondse parking stond ze midden op de 
Grote Markt te pronken.

Vlakbij Margareta wijst een ander Mechels icoon 
- Opsinjoorke - je de weg boven op een kleurrijke 

wegwijzer. Kan jij hem vinden?  

Kris Geerinckx
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In de put?!
Hof van Bauwens – Van der Boyen

In 1473 richtte Karel de Stoute een rechtbank op in 
Mechelen die over het ganse grondgebied bevoegd 

was. Gedurende de 17de en 18de eeuw zetelde dit 
hoogste rechtscollege bijna onafgebroken in Mechelen. 
De magistraten en advocaten die aan dit hof verbonden 
waren, woonden in luxueuze stadspaleizen, zoals het Hof 
van Bauwens – Van der Boyen.

In 1993 deed de Mechelse Vereniging voor 
Stadsarcheologie een onderzoek in dit pand en trof 

heel wat verfijnd glaswerk aan in de beerput.  

Steek de straat eens over en wandel door het 
Paardenstraatje. Op nummer 3 komen de vrijwilligers 

van de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie 
wekelijks samen om te puzzelen aan het verleden. Via 
infoborden in de straat geven zij wat meer uitleg over het 
verleden van deze buurt.

Jolien Scheers
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Vrouwe Justitia, een vrouw 
van vlees en bloed zoals jij 

en ik
Hof van Savoye 

Dit 16e eeuwse gebouw was de woning van 
landvoogdes Margareta van Oostenrijk. Van 1616 tot 

1795 zetelde hier de Grote Raad van Mechelen. Dit was 
het hoogste rechtscollege in de Zuidelijke Nederlanden. 
Het gebouw doet tot vandaag nog steeds dienst als 
gerechtsgebouw. Het paleis en de tuin zijn te bezichtigen 
op afspraak met een gids. 

Rechtvaardig beslissen is, in deze mediatijden, 
niet eenvoudig en vraagt veel moed. Het beroep 

van magistraat is de laatste jaren erg vervrouwelijkt. In 
2022 waren er 1565 vrouwelijke magistraten aan de slag 
tegenover 995 mannelijke magistraten.

Kijk eens naar boven als je voor de poort van het 
gerechtsgebouw staat. Daar zie je Vrouwe Justitia, 

het symbool voor rechtvaardigheid. Haar blinddoek (niet 
altijd afgebeeld) staat voor rechtspraak zonder aanzien 
van de persoon, haar weegschaal voor het afwegen van 
feiten en omstandigheden, haar zwaard voor het vonnis.

Katrin Torfs
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De stilte en de zonde
Stiltetuin

antwoord: spreeuwen

De tuin van het aartsbisschoppelijk paleis aan de 
Schoutetstraat. Een plaats voor rust en meditatie, 

waar men ook zijn zonden kan overdenken, mocht dat 
nodig zijn.  

Vanuit de tuin zie je een torentje met gaten. Welke 
vogeltjes vlogen hierin om vervolgens als delicatesse 

gegeten te worden? 

Neem je lunch mee en laat je water in wijn 
veranderen... 

Je kunt hier ook je handen in onschuld wassen...

Bovenstaande tips komen rechtstreeks uit de haha. Dit 
is een droge gracht met een steile muur die de oude 
Melaanvliet weer tevoorschijn toverde. 

Yvette Van Dievoet
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De Rosse Buurt
Stadsheimelijkheid

Zoals de naam al doet vermoeden, gebeurden 
hier heimelijke dingen. Het kleine pleintje langs de 

vliet werd gebruikt als openbaar toilet. En waar broeken 
opengaan... ontstaan ook andere “handeltjes”.

Het Zotte Kunstkabinet bevindt zich in het huis ‘’t 
Vliegend Peert’ waar in 1518 Mayken Verhulst, de 

moeder van de Bruegeldynastie, het levenslicht zag.

In de Katelijnestraat woonden vroeger vele 
kunstenaars. Wandel en bezoek de kunstgalerijen 

die er vandaag te vinden zijn, zoals Galerie Duende, 
Modern Art, Het Zotte Kunstkabinet.

Katrin Torfs
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Rijke dame met 
gouden hart

Sint-Janskerk 
Als je binnenkomt in de kerk vind je meteen rechts 
een fraai uitgesneden houten bank. Deze deed in 

vroegere tijden dienst als armenbank, een soort voorloper 
van het OCMW. Rijke kerkgangers, en die waren met velen 
in deze buurt, gaven een gulle gift aan de armen uit de 
omgeving. Zo kwamen ze weer een stapje dichter bij de 
hemel.

Ga je de kerk buiten, let dan eens op het Hof van 
Olijven op je linkerkant. Deze beeldengroep kent 

een bewogen geschiedenis. Tot tweemaal toe werd het 
Hofje dichtgemetseld om de beelden te beschermen. De 
eerste dreiging kwam uit protestantse hoek. De tweede 
keer waren het de troepen van Napoleon voor wie men 
de heiligenbeelden wilde veiligstellen.

Vlak boven de ingang werden enkele jaren geleden 
twee prachtige muurschilderingen gevonden 

onder vele lagen kalk. De mechaniek van het orgel werd 
weggehaald en de schilderingen werden blootgelegd. 
Benieuwd wat erop staat? Volg de cursus Ambassadeur 
van Mechelen of vraag een bezoek aan. 

Ruth Putzeys
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Frivole feestjes
Cinema Lumière

Waar nu dagelijks films draaien in de box-in-box 
cinemazalen, draaiden vroeger dames en heren 

danspasjes in het rond. Dit is de oude Stadsfeestzaal. Een 
combinatie tussen oud en modern. Een stukje nostalgie. 

Louis en Auguste Lumière zijn de geestelijke vaders 
van het witte doek. In 1895 testten zij voor het eerst 

hun revolutionaire camera en projector.

Proef een Mechels biertje op de mezzanine.

Kris Geerinckx
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De Rederijkers 
vertellen
VC De Schakel

In dit huis op de Schoenmarkt was vroeg de bekendste 
rederijkerskamer van Mechelen gevestigd, De 

Pioene. Nu organiseert het vrijzinnigencentrum hier tal 
van lezingen en bijeenkomsten. 

Rederijkers waren amateurdichters en voordracht-
kunstenaars die zich vanaf de late middeleeuwen 

gingen organiseren in verenigingen. In de 19de en 20ste 
eeuw herleefde dit soort vereniging.

De LGBTQIA+ gemeenschap komt samen op de 
bovenste verdieping van De Schakel. Hier kan je 

genieten van een prachtig zicht op de Grote Markt. 

Patrick Verbessem
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Hop hop keizer 
Kareltje in galop 
Het schommelpaardje in de 

Keizerstraat
In deze straat groeide kleine keizer Karel op bij zijn 
tante. Zoals alle kinderen hield hij van dieren, van 

houten paardjes tot echte struisvogels!

Karel speelde ook graag in de grote tuin, waar hij 
een eigen dierentuin had. Op een dag ontsnapte de 

struisvogel. Gelukkig kon de stadstrompetter hem vangen.

In het gebouw achter het paardje was lange tijd een 
ziekenhuis. In de toekomst wordt dit omgebouwd 

tot een revalidatie- en kankercentrum. In afwachting tot 
de verbouwing koken hier anderstalige nieuwkomers 
samen met top chef Seppe Nobels.  

Ruth Putzeys
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Ridders van het 
Gulden Vlies

Sint-Romboutskathedraal 
In 1491 trok er een kleurrijke, indrukwekkend optocht 
door de stad. In de Sint Romboutskathedraal kwam 

het kapittel van de Orde van het Gulden Vlies samen. Heel 
de stad werd betrokken bij deze feestelijke gebeurtenis. 

De leden van de Orde droegen een schitterende 
halsketting met een kleine gouden ramsvacht. 

Dit symbool gaat terug op de mythe van Jason en de 
Argonauten. Om koning te kunnen worden, moest Jason 
het Gulden Vlies, een gouden ramsvacht, terugbrengen. 

Achteraan rechts in de kathedraal vind je in een 
zijkapel nog de wapenschilden van de uitgenodigde 

ridders.

Yvette Van Dievoet



42 43
centrum voor volwassenenonderwijs

Wandtapijten als 
tweede natuur

Manufactuur De Wit
Bij de Koninklijke Manufactuur De Wit, gevestigd in 
de 15e eeuwse Refugie van Tongerlo, worden sinds 

1889 Vlaamse wandtapijten met wol, zijde en goud of 
zilverdraad gemaakt en gerestaureerd.

Een van de grootste wandtapijten uit Mechelen is 
Triomf van de vrede. Dit tapijt hangt in het hoofd-

kwartier van de Verenigde Naties in New York. Het tapijt 
meet 10 op 15 meter en er staat onder andere een 
vredesduif op die naar de fontein van goede wil vliegt.

Ga langs in het atelier en de medewerkers van 
De Wit leggen je van naaldje tot draadje uit hoe 

wandtapijten worden gemaakt en hersteld.

Marianne Janssens
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Verse vis te koop: karpers, 
steur, kabeljauw, zalm, 

mosselen!
IJzerenleen 

De eerste vismarkt van Mechelen was oorspronkelijk 
op de IJzerenleen. Omdat Margareta van Oostenrijk 

niet hield van die indringende visgeur, liet ze de vismarkt 
verplaatsen naar de huidige locatie. Vanaf 1531 werd er 
verse vis verkocht op de Vismarkt.

De naam IJzerenleen komt van de ijzeren leuningen  
die je nog steeds kan zien. Deze beletten voorbij-

gangers vroeger om niet in het water van de vliet te vallen. 
Toen de vliet werd overdekt bleven de naam en leuningen 
behouden. Enkele jaren geleden werd de Vlietenkelder 
gerestaureerd en is bij speciale gelegenheden open voor 
bezoek.

Zoek de gouden vissenkoppen op het middenplein 
van de IJzerenleen. Op deze plek stond vroeger de 

oude overdekte vismarkt.
Wil je eens een Wonderbaarlijke visvangst 
aanschouwen? Wandel dan naar de andere kant 

van de Dijle waar je in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-
Dijlekerk dit prachtig schilderij van Pieter Paul Rubens kan 
bewonderen. 

Ruth Putzeys
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Klapje hier, klapje 
daar, klapje overal

’t Klapgat
In ‘t Klapgat, een piepklein gangetje tegenover de 
toren van de Sint Janskerk, kwamen de kerkgangers 

vroeger na de mis samen om bij te babbelen (te klappen). 
Dit deden ze met zoveel passie dat het gangetje de naam 
‘t Klapgat kreeg.

Er bestaat sinds 10 jaar nog steeds een Klapgat. 
Elke vrijdagnamiddag tussen 13u en 15u30 kan je 

vrijblijvend terecht in het Sociaal Huis om Nederlands 
te oefenen en mensen met een andere cultuur te leren 
kennen.

Kris Geerinckx
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Zie ze blinken!
Figurentheater DE MAAN
DE MAAN is een voortzetting van het Mechelse 
Stadspoppentheater dat werd opgericht door Jef 

Contryn. Zowel zijn zoon Louis als zijn kleinzoon Paul 
werden door het poppenvirus gebeten. De familie Contryn 
blijft een vaste waarde bij DE MAAN. 

De poppen en attributen worden na afloop van 
een voorstelling met veel zorg bewaard in de 

Brusselpoort. Deze opslagruimte is niet vrij toegankelijk 
voor publiek, maar piep eens door de ramen dan zie je de 
poppen aardig terugstaren.

Bezoek je de theaterzalen van DE MAAN, kijk dan ook 
eens naar dit bijzondere gebouw. Als inspiratie voor 

de gouden kubus aan de Minderbroedersgang dachten 
de architecten aan de Maanlander die samen met Neil 
Armstrong op de maan landde in 1969. 

Kris Geerinckx



Ontdek onze gloednieuwe fotostudio op 

Onze ruime en moderne studio biedt talloze mogelijkheden om jouw 
fotografietalenten te ontwikkelen en te perfectioneren.

Of je nu een beginnende fotograaf bent of al wat ervaring hebt, 
onze nieuwe cursussen fotografie zijn perfect voor iedereen die 
zijn vaardigheden naar een hoger niveau wil tillen. Bij ons kun je de 
technieken en kennis opdoen die nodig zijn om professionele foto’s te 
maken en je creatieve visie tot leven te brengen.

Mechelen ontmaskerd: ontdek de stad 
als nooit tevoren

Word Ambassadeur van Mechelen!
Ontdek de verborgen parels van Mechelen en word een ware 
ambassadeur van deze prachtige stad! In onze unieke opleiding toerisme 
nemen we je mee op een boeiende ontdekkingstocht. 

Cultuurhistorisch Mechelen
Fan van begeleide stadswandelingen en wil je meer leren over de 
geschiedenis en de toeristische troeven van Mechelen? Verken de 
historische straten, bewonder het erfgoed en ontdek de verhalen die 
deze stad zo bijzonder maken. 

Het Verhaal van Mechelen
In deze cursus leer je de geschiedenis van de stad door de ogen van 
mensen die hun stempel hebben achtergelaten.

NIEUW! Architectuurgeschiedenis
Reis door de tijd langs architecturale meesterwerken in de Lage Landen 
met onze gloednieuwe opleiding architectuurgeschiedenis.

Schrijf je vandaag nog in en begin aan een inspirerende 

LEER EN 
BELEEF

reis door Mechelen. Ontdek, leer en deel je 
passie voor deze bijzondere stad!

www.crescendo-cvo.be
centrum voor volwassenenonderwijs

campus Mechelen en grijp je kans 
om Vakfotograaf te worden!

Nieuw!

http://www.crescendo-cvo.be


JE TOEKOMST
NEEM

IN EIGEN
HANDEN

www.crescendo-cvo.be
centrum voor volwassenenonderwijs
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infodag
Zaterdag 31/8 10 - 14u
Campus Mechelen

Vaartdijk 86 
2800 Mechelen
+32 15 41 30 45
info.mechelen@crescendo-cvo.be

mailto:info.mechelen@crescendo-cvo.be

